
JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 
 

 

 
Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken, 
 
Wat hebben wij een mooie avond gehad op 11 november jl.! We hebben een lied geluisterd en naar 
de Prayer Course aflevering 2  gekeken, over aanbidding. Meestal bereiden wij iets voor.  
Maar nu liep de avond door een vraag vanuit de jongeren totaal anders.  
 
De vraag was: ‘’Hoe ervaar je rust bij God? ‘’ 
Laten we stil worden voor God, stelden wij voor. 
We werden stil voor God……………..Weet je dat God dan tot je spreekt? ….In beelden…., in gedachten 
….of  met  een  totale  vrede….., die tot je komt? Onze jongeren hebben het ervaren! Zo mooi!  
Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het niet. 
 
Daarna hebben we een interessant spel gedaan met persoonlijke vragen.  
Zo hebben we elkaar weer wat beter leren kennen. 
 
De volgende keer gaan we ontspannen, met een muziekje, een hapje en een drankje, kaarsen 
beschilderen. Op een speciale manier. Met in gedachte de aanloop naar Kerst. 
Op zaterdag 9 december 2023 om 20.00 uur op Drechtdijk 48 in De Kwakel. 
 
 Hartelijke groet, 
 
Juria en Paul 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight 
 
Wij  wensen een ieder alvast gezegende feestdagen toe!  
Maak je/u niet al te druk en kom tot rust bij Hem! 
 
GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON! 


