
 

 

Jaargang 7 – Nieuwsbrief 7 – Woensdag 5 maart 2025 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de RK kerken uit de regio Amstel-Westeinder 

 

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er 

veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een 

bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we 

iedereen samen te brengen.  

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte 

verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende 

nieuwsbrief (woensdag 2 april 2025) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda – Maart 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 2-3 9.30 – 12.00 Kudelstaart, De Kwakel en Aalsmeer – Gezinszondag met om 

9.30 uur familieviering in Aalsmeer 
Woensdag 5-3  Aswoensdag 
Woensdag 5-3 19.00 Kudelstaart – Aswoensdag met de Raad van Elf  
Zondag 9-3 11.00 – 14.00 Uithoorn – Familiezondag, gezinsviering met OpMaat 
Zaterdag 15-3 19.00 Bisdom – Stille Omgang – Vanwege het Mirakel 
Donderdag 20-3 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Palmpaasstokken maken 
Zaterdag 22-3 14.00 – 15.30 Uithoorn – Speurtocht door de Sint Urbanuskerk in Nes 
   

 

 

 

 

De nieuwsbrief ‘Kom erbij!’ komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).  
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Agenda – April 
Datum Tijdstip Activiteit 
Woensdag 9-4 14.45 – 15.45 Uithoorn – Communieproject – Een blijvend geschenk 
Zaterdag 12-4 10.00 – 12.00 Uithoorn – Palmpaasstokken maken 
Zondag 13-4 9.30 – 12.00 Kudelstaart, De Kwakel en Aalsmeer – Gezinszondag met om 

9.30 uur Palmpaasviering in Aalsmeer 
Zondag 13-4 9.30 – 10.30 Nes – Gezinsviering met Palmpaasoptocht door de kerk 
Zondag 13-4 9.30 – 10.45 Uithoorn – Palmpaasoptocht 
Zondag 13-4 11.00 – 12.00 Uithoorn – Palmpaasviering met OpMaat 
Vrijdag 18-4 15.00 Uithoorn – Kinderkruisweg rondom de kerk 
Zondag 20-4  Pasen 
   

 

 

Regio Amstel-Westeinder 
Vormsel en doopsel 

In februari hebben we het met de vormelingen gehad over het doopsel en het 

vormsel. We lazen dat Jezus in de Jordaan gedoopt werd. Maar wat betekent 

ons doopsel eigenlijk? En wat heeft het doopsel met het vormsel te maken? 

De meeste kinderen wisten niks meer van hun eigen 

doopsel. Ze waren nog heel klein toen ze gedoopt 

werden en hun ouders hadden ervoor gekozen. 

Daarom was het goed om ons te verdiepen in het 

doopsel. We deden dit aan de hand van de attributen 

die gebruikt worden bij het doopsel. Van elke attribuut 

werd uitgelegd wat de betekenis ervan was. 

Aansluitend deden we een quiz. Aan de ouders was vooraf gevraagd of ze een 

doopfoto wilden opsturen. De vormelingen moesten raden van wie welke 

doopfoto was. Grote hilariteit! Bovendien was het 

goed om elkaars naam weer eens te horen. 

Daarna gingen we verder met het sacrament van het 

vormsel. Hoe ziet de viering van het vormsel eruit? We 

gebruikten ook hier de attributen om de betekenis van 

dit sacrament uit te leggen. 

Ewa en Leonie 



 

Regio Amstel-Westeinder 
Met Jezus op pelgrimstocht 

 

Vandaag, woensdag 5 maart, begint de 40-dagentijd. De tijd van 

voorbereiding op het grote feest van Pasen; de opstanding van Jezus uit de 

dood. In dit jubeljaar gaan we op pelgrimstocht, speciaal in deze periode. We 

nemen de tijd om stil te staan bij de vraag: waarom en voor wie is Christus op 

aarde gekomen, voor wie heeft Hij geleden en is Hij gekruisigd?  

Veertig dagen onderweg! Ook voor kinderen kan dit een mooie en 

betekenisvolle tijd zijn. Elke dag kunnen ze iets kiezen om voor Jezus te doen: 

• Je kunt jezelf iets ontzeggen: bijvoorbeeld geen zoetigheid, geen 

gamespelletje of geen tiktok. 

• Je kunt een keer bidden, je kunt de Bijbeltekst lezen over het 

lijdensverhaal van Jezus of je kunt naar de kerk gaan. 

• Je kunt iets extra’s doen voor je naaste: bijvoorbeeld tafeldekken, kamer 

opruimen, een bezoekje brengen aan oma of iemand die eenzaam is. 

• Je kunt een keer geld schenken aan mensen nood. 

Het is goed om je kinderen te helpen met kiezen. Leg de lat niet te hoog, maar 

help ze vol te houden. Elke dag is een nieuwe kans. En bedenk dat altijd geldt: 

goed voorbeeld doet goed volgen! Zo wordt deze 40-dagentijd een 

voorbereidingstijd voor het hele gezin. 

Een mooie reis naar Pasen toegewenst! 

 

 



 

Kudelstaart, De Kwakel 
en Aalsmeer 
Eerste Heilige Communie 

Op 16 februari hebben de communicanten zich voorgesteld aan de 

parochianen. Vóór de viering was er, in onze kerk, catechese en de gezellige 

speurtocht door de kerk. Heel leerzaam voor kinderen en ouders. 

De communicanten hebben, in de voorbereiding naar 

deze viering, een boom geknutseld. Al deze 

verschillende, mooi versierde bomen, hangen in de 

kerk. Na het openingsgebed hebben de 

communicanten zich, samen met hun familieleden, 

voorgesteld.  

In de viering werd 

ingegaan op de vissers op het meer die door 

Jezus worden uitgezonden om ‘Vissers van 

mensen te worden”. De communicanten zijn 

geroepen om zich aan te sluiten bij Jezus en 

daar hebben ze nu weer een stap mee gemaakt. 

Mooi om te zien dat er ook goed meezongen werd met het koor. Hoe meer 

kinderen, hoe mooier het klinkt. Wie voelt zich nog meer geroepen om mee te 

zingen? Wees welkom! 

De volgende gezamenlijke gezinsviering is zondag 2 maart om 9.30 uur in 

Aalsmeer. Dan lezen we over de verloren zoon en wat een vreugde het geeft 

als je een ander vergeeft. VERGEVING! Wat betekent dat? Ben je 

nieuwsgierig? Kom dan luisteren, bidden en meezingen in de kerk. We hopen 

u daar ook (weer) te zien. 

Werkgroepen gezinsviering en communie 

 

  



 

Uithoorn 
Presentatieviering Communicanten   

Op zondag 18 mei wordt in onze Emmaüskerk het grote feest van de Eerste H. 

Communie gevierd. Maar voor het zover is, zijn de kinderen nog druk bezig 

met de voorbereiding. Samen met hun ouders werken ze aan het project 

‘Gods Grootste Geschenk’ en zijn ze op ontdekkingstocht naar de band tussen 

God en de mensen. Ze zijn op zoek naar de persoon van Jezus en Zijn blijvende 

aanwezigheid in de Eucharistie. De grootste vraag is wat Zijn leven voor ons 

leven kan betekenen. 

 

Tijdens de gezinsviering van februari hebben de kinderen zich voorgesteld aan 

de mensen in de kerk. Ze zongen met kinderkoor OpMaat een speciaal 

voorstellied: ‘Zeg me je naam, duizend keren’. Op het altaar stond een 

bloembak met bloemen die de kinderen zelf geknutseld hadden. 

 

In de gezinsviering hoorden we dat Jezus wil dat we nooit opgeven. Hij wil dat 

we blijven proberen en misschien op een andere manier dan we gewend zijn. 

Dan zal het ooit lukken om vissen te vangen, om vrede te hebben in de wereld 

of bijvoorbeeld een flesje te flippen… 



 

Nes 
Palmpaasstokken bij de Kinderclub 

 

Kom je donderdag 20 maart ook een Palmpaasstok versieren bij de 

Kinderclub? Je bent van harte welkom om met eventuele broertjes, zusjes, 

vriendjes en vriendinnetjes van 15.30 tot 16.30 uur naar de pastorie te 

komen, om een Palmpaasstok te komen versieren. Mocht je thuis nog een 

stok hebben dan mag je deze meenemen. Uiteraard staan we klaar om je bij 

het versieren te helpen. 

In verband met het klaarleggen van alle kruisstokken en de versieringen wel 

graag van te voren even aanmelden!  

Het emailadres is [pmmvanrooden@hetnet.nl] 

Tot dan! Groetjes van het Kinderclubteam.  

 

 

Kudelstaart 
Askruisjes en spaardoosjes 

Op 5 maart nodigen wij iedereen uit om het Askruisje te halen. Om 18.30 uur 

worden de oude takjes, onder leiding van de voorganger en de koster, 

verbrand op het kerkplein. Het kinderkoor en dames en herenkoor zullen de 

viering muzikaal opluisteren. In deze viering is ook de Raad van Elf aanwezig. 

We sluiten de carnaval af en gaan de Vastentijd in. 

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


Voor de kinderen zijn er spaardoosjes van de Vastenactie om zo zelf te 

kunnen bijdragen aan steun voor de kinderen in Oeganda: in Kasese, 

Oeganda, maken moeders briketten van GFT-afval om op te koken. Met de 

verkoop van de briketten besparen ze geld én verdienen ze geld, zodat hun 

kinderen naar school kunnen. Zo zorgen we samen voor een gezonder leven, 

een schoner milieu en meer kansen voor kinderen. 

Op Palmzondag, 13 april, worden de doosjes ingeleverd tijdens de viering om 

9.30 uur in Aalsmeer. 

 

 

Uithoorn 
Met de kinderen naar Pasen  

Woensdag 5 maart is het Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. In deze 

periode tot aan Pasen is elke zondag een kinderwoorddienst. Behalve op 

zondag 9 maart als er een Gezinsviering is met het kinderkoor Opmaat. 

Met de kinderwoorddiensten bereiden we ons 

samen met de kinderen voor op Pasen. We lezen 

hetzelfde evangelie als de volwassenen in de kerk 

en leggen daarna uit wat Jezus ons wil vertellen, 

wat hij aan ons wil vragen. Om het verhaal nog 

beter te kunnen begrijpen, is er altijd iets te 

knutselen of te kleuren. 

Op zondag 13 april is het Palmpasen. Ook dit jaar vieren we samen met de 

kinderen uit de Schutse de intocht van Jezus in Jeruzalem. Meer informatie 

geven we in de volgende Kom Erbij! 

Komen jullie op zondag ook naar de kerk? We zien jullie graag! 

Leonie en Bart 

P.S. Voor de kinderwoorddienst zoeken we nog ouders of jongeren die willen 

assisteren bij het knutselen. Interesse? Neem contact op met één van ons. 

 



 

Uithoorn – Familiezondag 
De verloren zoon 

Met de familiezondagen sluiten we dit schooljaar aan bij het thema van het 

Jubeljaar: “Pelgrims van hoop”. We doen dit aan de hand van de parabels uit 

de Bijbel. Jezus gebruikte deze verhalen met alledaagse, herkenbare situaties 

om zijn toehoorders een diepere boodschap mee te geven. De parabels 

hebben vaak een bijzondere wending en stralen iets uit van de hoop op Gods 

genade. 

 

Op zondag 9 maart staat de parabel van de verloren zoon centraal: een 

verhaal over berouw en vergeving. De dag begint met de gezinsviering om 

11.00 uur waarbij OpMaat zingt. Na de viering eten we gezamenlijk in het 

Trefcentrum, met een lunch die iedereen zelf heeft meegenomen. Van 12.45 

tot 14.00 uur gaan we in groepen uit elkaar voor catechese en gesprek. 

We nodigen niet alleen kinderen en hun ouders uit, maar iedereen! Het is een 

dag om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, samen te lunchen, ons geloof 

te delen en te bidden. Wees welkom! 

Pastoor Marco, Ingeborg Destellirer, Bart van de Rotten, Leonie van Ittersum 

Email: [familie@emmaus-uithoorn.nl]  

mailto:familie@emmaus-uithoorn.nl


 

De Kwakel 
JOP Spotlight 

 
Beste jongeren, ouders en opa’s en oma’s uit De Kwakel en omgeving, 

Onze avond in februari goed verlopen. We hebben een documentaire 

gekeken, gebeden en weer mooie gesprekken met elkaar gehad. Onze huidige 

jongeren hebben aangegeven dat ze andere wegen gaan inslaan. Ze zijn 

inmiddels allen 18-plus en zullen onze avonden niet meer bezoeken. 

Natuurlijk blijven we contact met hen onderhouden. 

We willen de Kwakels gemeenschap graag vragen om voor ons en de jongeren 

te bidden. Paul en ik (Juria) blijven open staan voor een ontmoeting met 

jongeren om ze een plek aan te bieden waar ze totaal zichzelf kunnen zijn. Wij 

bieden hen een luisterend oor en geven graag onze inspiratie door vanuit de 

Bijbel. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich bij ons aanmelden. Mail ons gerust 

voor tips en vragen. 

Hartelijke groet van Juria en Paul 

JongerenOntmoetingsPlek Spotlight 

[juriahogenboom@hetnet.nl] 

 

God houdt van jongeren, niet in het algemeen, maar van ieder van hen als persoon! 
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Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Stille Omgang – Vanwege het Mirakel 

In de nacht van 15 op 16 maart 2025 wordt de Stille Omgang weer gelopen 

door de straten van het centrum van Amsterdam. Vanwege het 750-jarig 

jubileumfeest van Amsterdam is het thema van de Stille Omgang: ‘Vanwege 

het Mirakel’.  

 

Jongerenprogramma 

Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. Vanaf het 

begin heeft het wonder van Amsterdam een bijzondere rol gespeeld in de 

geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, met de mensen die er 

wonen en de mensen die er op bezoek komen. God is bezig met jou! 

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de stille tocht die is 

ontstaan naar aanleiding van de bijzondere gebeurtenis. 

Programma 

19.00 uur Ontmoeting in de parochiezaal van OLV kerk, Keizersgracht 220 

19.30 uur Inleiding Pater Stefan Ansinger OP 

20.10 uur Aanbidding met biechtgelegenheid 

20.40 uur H. Mis met Mgr. Hendriks 

21.40 uur Lopen Stille Omgang (ca. 60 min) 

Details 

Voor meer info en aanmelden scan de QR-code 

 

  

K
lik

 o
f 

sc
an

! 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=6593


 
Schutse – PKN Uithoorn 

 
Beste kinderen, het is alweer maart!  

Op Aswoensdag, 5 maart, beginnen we aan de 

veertigdagentijd. In de Kindernevendienst zijn we op alle 

zondagen bezig met ons project ‘Een nieuwe dag’. We krijgen 

verhalen te horen waarin verandering centraal staat. Het lijkt 

zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. 

Tegelijkertijd is het bijzonder en vol betekenis: elke nieuwe 

dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen 

krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de 

verhalen van deze veertigdagentijd is dat mensen naar de toekomst kijken: ze 

laten zien hoe God dóórgaat met mensen. 

Aan het begin van de dienst worden de kinderen opgehaald door de Wakkere 

Wandelaar. Hij komt elke zondag in pyjama in de kerk vertelt dat het begin 

van de dag misschien wel het mooiste moment is, want dan kan alles nog 

gebeuren. De wakkere wandelaar vertelt iets over het verhaal en thema van 

de zondag, en bekijkt met de kinderen het projectboek. 

Mieke van Amerom 
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