
 

 

Jaargang 7 – Nieuwsbrief 9 – Woensdag 7 mei 2025 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de RK kerken uit de regio Amstel-Westeinder 

 

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er 

veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een 

bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we 

iedereen samen te brengen.  

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte 

verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende 

nieuwsbrief (woensdag 4 juni 2025) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda – Mei 
Datum Tijdstip Activiteit 
Vrijdag 9-5  Regio – Bijeenkomst vormelingen 
Zaterdag 17-5 14.00 – 15.30 Uithoorn – Communieproject – Generale repetitie 
Zondag 18-5 11.00 – 12.00 Uithoorn – Eerste Heilige Communie 
Woensdag 21-5 14.45 – 15.45 Uithoorn – Communieproject – Ons geschenk aan God 
Donderdag 22-5 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Pinksteren 
   
   

 

 

 

 

De nieuwsbrief ‘Kom erbij!’ komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).  
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Agenda – Juni 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 15-6 11.00 Uithoorn – Laatste Familiezondag met potluck! 
Donderdag 19-6 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Afsluiting met verrassing! 

 

 

 

 

 

Aalsmeer en Kudelstaart 
Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag was er weer een mooie viering in Aalsmeer. Met de 

Aalsmeerse en Kudelstaartse communicanten en de kinderen van het 

kinderkoor hebben we de lijdensweg van Jezus beleefd. Cor Hermanns las ons 

het verhaal voor en de kinderen speelden Jezus, Judas, Johannes en Pontius 

Pilatus. Ook hadden we soldaten en een menigte die riep om de kruisiging van 

Jezus. Daarna zijn we alle staties in de kerk langsgegaan en zagen we hoe 

Jezus zelfs onder barre omstandigheden nog oog had voor de omstanders. 

Maar ook hoe hij nog geholpen werd bij het dragen van zijn kruis. Onder de 

indruk van het gebeuren verlieten de kinderen na het omkleden stil de kerk. 

 

 

  



 

Nes 
In optocht door de kerk! 

Na eerst ijverig geknutseld te hebben tijdens de Kinderclub, was het op 

zondag 13 april de hoogste tijd, om de fraai versierde Palmpaasstokken aan 

de aanwezige parochianen te laten zien. In optocht gingen de kinderen met 

hun Palmpaasstokken door de kerk! 

Hieronder een impressie van deze zéér geslaagde viering. 

Groetjes, Kinderclub Team. 

 

 

 

 

 



 

Uithoorn 
Woorddiensten voor de kinderen 

In de 40-dagentijd hebben we traditiegetrouw op de zondagen een 

kinderwoorddienst gehad. De kinderen konden zo op hun eigen niveau 

luisteren naar het evangelie en hierop kort reflecteren. Wat bedoelt Jezus met 

dit evangelie? Soms is daar wat uitleg voor nodig. Maar daarna komt ook de 

vraag: wat kan ik met de boodschap van Jezus in mijn eigen leven? Het was 

goed om daar over na te kunnen denken met de kinderen. 

Gelukkig hadden we ook nog tijd om een klein bijpassend werkje te maken en 

waren we weer na de voorbeden terug in de kerk. Daar mocht één van de 

kinderen een kort gebedje voorlezen met de belangrijkste boodschap van 

Bijbelverhaal. 

Er zijn nieuwe jonge ouders betrokken bij het organiseren van de 

kinderwoorddiensten. Het gaat zo goed dat ik zou zeggen: dat smaakt naar 

meer! 

Leonie 

 

 

Uithoorn  
Een geslaagde Palmpaasoptocht  

Met Palmpasen organiseerden de protestantse kerk (de Schutse) en de 

katholieke kerk (de Burght) voor de 21ste keer een gezamenlijke 

Palmpaasoptocht door de straten van Zijdelwaard. Al een week lang werden 

alle weer-apps goed bijgehouden. Gelukkig bleef het dit jaar droog en werd 

het een fantastische ochtend! Veel kinderen liepen mee met de optocht en de 

muziek van Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht was prachtig. Veel 

ouderen in de Wildenborgh, het Karel van Manderhof, langs de route en in 

beide kerken genoten van het enthousiasme. 



 

Het weekend begon op zaterdagochtend. Vanaf tien uur waren kinderen hard 

aan het werk met de Palmpaasstokken en de zogenaamde Palmpaaspotjes. De 

kruizen werden versierd met crêpepapier, houten paaseitjes, een palmtakje 

en natuurlijk een broodhaantje. Halverwege de ochtend was er een pauze en 

luisterden de kinderen en hun ouders naar het verhaal van de intocht van 

Jezus in Jeruzalem. Ook werd een lied gezongen met pastor Marco op de 

gitaar en vertelde dominee Joep wat allemaal te zien is aan een Palmpaasstok. 

Na de koffie en limonade werd de laatste hand gelegd aan de 

Palmpaasstokken en werden de Palmpaaspotjes gevuld met viooltjes. 

 

Zondagochtend kwam iedereen naar de Schutse in de Merodelaan. Was het in 

het begin nog rustig, even later moesten stoelen bijgezet worden door de 

kosters. Om 9.30 uur begon de dienst met de Wakkere Wandelaar. Dominee 

Joep heette iedereen welkom en herhaalde voor de kinderen wat er precies 

gebeurde in Jeruzalem zo’n 2000 jaar geleden. Alle kinderen werden naar 

voren geroepen en Show- & Marchingband VIOS opende de optocht. Na twee 

rondjes door de kerk vertrok de stoet. De dominee wilde eigenlijk zelf heel 

graag meelopen, maar dat kon helaas niet. 



 

Langs de route keken de mensen naar buiten om te zien waar de muziek 

vandaan kwam. In de Wildenborch werden de kinderen en de fanfare met 

open armen ontvangen. Er werd een ererondje gemaakt voordat de optocht 

verder ging door de Potgieterlaan. Aangekomen in het Karel van Manderhof 

speelde VIOS nog twee liedjes. De kinderen deelden de Palmpaaspotjes uit. 

De ouderen genoten van de energie en het enthousiasme van de kinderen. 

Kortom, voldoende redenen om volgend jaar weer een gezamenlijke optocht 

te organiseren! 

 

Mieke, Kevin, Dario en Bart 

 

 

Uithoorn 
Palmpasen en Goede Vrijdag 

Palmpasen 

Na de mooie optocht vertrokken de kinderen met hun ouders naar de kerk. 

Op het plein zong kinderkoor OpMaat een lied wat door pastor Marco 

begeleid werd op de gitaar. Daarna werden de Palmtakken gewijd en lazen we 

het evangelie van de intocht in Jeruzalem. 



 

In processie gingen we de kerk in, waarbij de misdienaar voorop liep. De 

Palmpaasstokken werden op de trappen van het altaar gelegd. De viering kon 

beginnen!  

 

Er waren veel kinderen en mensen naar de viering gekomen. Ook veel 

kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. Voor hen was er 

een speciale kinderwoorddienst georganiseerd, waarbij Leonie vertelde wat er 

allemaal gebeurt in de Goede Week. In de kerk werd dit verhaal voorgelezen 

door de pastor, de lector en de kinderen van OpMaat. Het kinderkoor heeft 

heel mooi gezongen met versterking van enkele communicanten.  

 

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag hebben we met de kinderen een rondje om de kerk 

gelopen. Van tevoren waren er vijftien iconen neergezet. Deze afbeeldingen 

lieten telkens een stukje van de lijdensweg van Jezus zien. We noemen dat 



kruiswegstaties. Terwijl de volwassenen binnen in de kerk de kruisweg aan het 

bidden waren liepen wij om de kerk van statie naar statie. 

 

De jongsten mochten het kruis dragen, dan was er een korte uitleg van de 

statie gevolgd door een gebedje dat door één van de kinderen werd 

voorgelezen. Bij de allerlaatste 15-de statie mochten we alvast een beetje 

vooruit kijken naar wat er met Pasen gebeurt. 

 

Daarna konden de kinderen een papieren bloem maken om te geven aan 

Jezus. Net zoals de volwassen mensen hadden gedaan, hebben we de 

bloemen bij het kruis neergezet. In een gebed bedankten we Jezus voor het 

goede voorbeeld dat Hij ons heeft gegeven, zelfs toen hij het heel moeilijk 

had. We bedankten Hem dat Hij door zijn kruisdood de weg naar de hemel 

weer heeft geopend. Door zijn lijden, dood en verrijzenis kunnen ook wij 

uitzien naar het eeuwig leven. 

 



 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Holy City Amsterdam 

Vier 750 jaar Amsterdam, wandel mee en ontdek de ziel van de stad – een reis 

langs vergeten verhalen, historische plekken en tijdloze schoonheid.  

Verborgen schatten van Amsterdam  

Holy City Amsterdam zet het unieke katholieke erfgoed 

van de stad in de schijnwerpers in het licht van de 

viering van 750 jaar Amsterdam. Via stadswandelingen 

brengen we bewoners en bezoekers dichter bij de 

verhalen van geloof, veerkracht en culturele identiteit 

die Amsterdam door de eeuwen heen hebben 

gevormd – en laat je verrassen door een kant van de 

stad die je nog niet kende.  

Een stad vol verhalen  

Reis door tijd en ruimte en voel hoe de echo van het Amsterdamse verleden 

nog steeds door de straten klinkt. Duik in de geschiedenis die het hart van 

deze stad al eeuwenlang vormt.  

Holy City Amsterdam wandeltours  

Ontdek in dit speciale jubileumjaar de erfenis van het verleden van 

Amsterdam. Sluit je wekelijks aan om 10.00 uur en 13.30 uur voor een unieke 

wandeling op basis van donaties door het prachtige oude stadscentrum en 

ontdek het eeuwenoude religieuze erfgoed van de stad, van het Mirakel van 

Amsterdam van 1345 tot verborgen parels als Ons’ Lieve Heer Op Solder.  

Holy City Amsterdam wandeltours starten vanaf de Sint-

Nicolaasbasiliek (tegenover Amsterdam Centraal Station).  
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Schutse – PKN Uithoorn 

 
Beste kinderen, 

Als jullie dit lezen, is de meivakantie al weer afgelopen, jammer he? Maar ja, 

ik denk dat jullie vast een fijne vakantie hebben gehad en gezellige Paasdagen. 

Misschien hebben jullie wel paaseieren gezocht… 😉 

Palmpasen is ook alweer een tijdje geleden, maar het was leuk om veel van 

jullie te zien tijdens de vrolijke, muzikale optocht naar het Karel van 

Manderhof!  

Met Pasen was de Wakkere Wandelaar er voor het laatst. Best wel jammer, 

want het was altijd wel leuk om de dienst te beginnen met iemand in pyjama, 

toch? De laatste keer had hij een enorme wekker bij zich. Hebben jullie die 

gezien? 

Als de meivakantie achter de rug is gaat de tijd razendsnel, vind ik altijd. Nog 

maar even en de zomervakantie staat voor de deur… Maar eerst hebben we 

nog twee feesten te vieren in de kerk: Hemelvaartsdag en Pinksteren. 

Hemelvaartsdag is een beetje verdrietig. Pinksteren wat vrolijker, dan vieren 

we de komst van de Heilige Geest. Jezus had zijn leerlingen namelijk beloofd 

dat zij de Heilige Geest zouden krijgen om hen te helpen als Hij niet meer bij 

hen was. Door de komst van de Heilige Geest begint het doorvertellen van het 

verhaal van God en Jezus in de hele wereld! 

We wensen jullie fijne feestdagen en jullie zijn elke week van harte welkom in 

de Kindernevendienst! 

Mieke van Amerom 
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